In de week gelegd, 46-25, 09-11-2025, Leren vraagt inzet
Ezechiél 47,1-2. 8-9.12; I Korintiérs 3,9b-11.16-17; Johannes 2,13-22

Wereldnieuws: Koning Charles van Engeland ontneemt zijn broer Andrew
ook zijn laatste militaire onderscheiding, vice admiraal Royal Navy.
Hiermee wil Charles hem uit het openbare leven verwijderen (NOS, 02-11-
2025). Veegt hij z6 zijn straatje schoon voor het geval nog meer
onthullingen over Andrew naar buiten komen? Het lijkt een poging om de
monarchie te zuiveren en haar bestaan te redden.

In de eerste lezing klinkt de profeet Ezechi€l aan het begin van de ballingschap in Babylon.
Het volk -verdreven als straf voor afgoderij, geweld en overspel- roept hij op de straat van
hun leven schoon te vegen. Zij bekeren zich en Ezechiél ontvangt van God het visioen waarin
een waterstroom ontspringt onder de drempel van de nieuwe tempel in Jeruzalem. Dit wordt
een rivier die vruchtbaarheid in het hele land brengt, tot in de Dode Zee toe! Dat nieuwe begin
komt er niet vanzelf.

In zijn brief aan de christenen van Korinthe sluit Paulus hierop aan. Jullie zijn Gods akker,
zijn bouwwerk, schrijft hij. Jezus Christus is het fundament waaraan Paulus gewerkt heeft en
waarop zijn adressanten -dat zijn ook wij!- verder bouwen. Wij zijn de tempel die hierop
verrijst. Paulus voegt eraan toe dat de Geest van God in ons woont. Hij waarschuwt degene
die de tempel van God te gronde richt, want God zal hém te gronde richten. De tempel van
God is heilig en die tempel zijt gij!

In aanloop naar het paasfeest van de joden bezoekt Jezus de tempel in Jeruzalem. Overal
marktlui met hun handel. Zij verdringen anderen op deze plaats van het gebed en ontheiligen
haar. Dan maakt Jezus van touw een gesel en veegt het plein schoon: Weg hiermee, maak van
het huis van mijn Vader geen markthal! Wanneer mensen hem vragen
naar een teken dat hij dit mag doen zegt Jezus: Breek deze tempel af en in
drie dagen zal ik hem doen herrijzen. Zij antwoorden hem dat er vele
jaren aan is gebouwd. Maar Jezus sprak over de tempel van zijn lichaam.
Stervend aan het kruis geeft hij ons zijn Geest. Deze bezielde ook John
Newman, die met grote inzet de christelijke theologie en spiritualiteit
verrijkte. E€n november jl. werd deze Engelse heilige door paus Leo tot
kerkleraar verheven. Wij zijn allemaal leerlingen en leren vraagt inzet.




